
Beste ouders, verzorgers,  
 
Met heel veel plezier stel ik mij in deze brief graag aan u voor. Mijn 
naam is Antoinet de Valk en per 1 augustus ben ik directeur van de St. 
Michaëlschool.  
 
Ik woon in Schiedam, samen met mijn man Robert, dochter Ella en 
mijn zoon Jonah. Zij zijn 16 en 13 jaar oud. Met het gezin gaan we 
graag op vakantie; wintersporten of mooie reizen naar het 
buitenland.  
 
Ik werk bijna 25 jaar in het basisonderwijs. Op dit moment werk ik als adjunct-directeur op 
basisschool Park16hoven. Park16hoven is ook een grote school, met een vergelijkbare 
leerlingpopulatie als de leerlingen van de St. Michaëlschool.  
Ik heb gewerkt als leerkracht van groep 3 tot en met 8, als intern begeleider, als 
teamleider/locatieleider en op dit moment als adjunct-directeur.  
Dit alles op vier verschillende scholen; van verschillende grootte, met een zelfde of juist heel 
andere leerlingpopulatie.  
Het onderwijs is een prachtig vak. Ik ben altijd op zoek naar hoe het onderwijs passend, 
inspirerend en effectief kan zijn. Dit ligt niet alleen bij mij als schoolleider: ik vind het erg 
belangrijk dat ook leerkrachten deze onderzoekende houding inzetten voor de ontwikkeling 
van goed onderwijs.  
 
De ontwikkeling van uw kind, onze leerlingen is ons gezamenlijk doel. Van u als ouders, van 
ons als team. Ouders, collega’s en leerlingen ervaren mij als toegankelijk, dat vind ik ook erg 
belangrijk. Mijn deur staat, spreekwoordelijk gezien, altijd open.  
 
Woensdag 19 juni heb ik een deel van het team ontmoet. Dat was een fijne eerste 
kennismaking. De komende tijd rond ik mijn werkzaamheden op Park16hoven af en zorgen 
Peter Zuijdam en ik voor een warme overdracht van de school. Ook is de 
sollicitatieprocedure voor een nieuwe adjunct-directeur opgestart en deze hoop ik met de 
benoemingsadviescommissie voor de zomervakantie af te kunnen ronden. Het is heel fijn dat 
Nathalie Admiraal mij nog enkele weken mee kan nemen in het reilen en zeilen van de 
school.  
 
In de ochtend sta ik graag bij de deur van de school, om de leerlingen en ouders te 
begroeten. Wellicht zien we elkaar daar, wellicht op een ander moment.  
 
Voor nu wens ik u alvast een fijne vakantie, tot ziens in augustus!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Antoinet de Valk 
 
 
 
 


